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Het Israëlisch-Palestijnse conflict – en de jodenvernietiging in Europa. Die twee zijn in Nederland niet los 

verkrijgbaar: altijd de samenhang vol dilemma’s. Johan Snoek (1920) beschrijft de onderwerpen als twee 

brandpunten van een ellips – hij schept helderheid en appelleert eraan om onmenselijkheid nooit te 

vergoelijken. Hij begint met een verslag van het kerkelijk verzet tegen Auschwitz tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Dat was veel sterker dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien maakt Snoek 

inzichtelijk voor welke ingrijpende dilemma’s de kerken zich gesteld zagen. De auteur belicht vervolgens 

het Israëlisch-Palestijnse conflict vanuit zijn jarenlange verblijf in en betrokkenheid bij Israël. Hij zoekt 

de nuance en de verbinding, en schrijft met grote kennis van zaken en het besef van urgentie. 

 

Met bijdragen van dr. Dick Boer, prof. dr. Maarten den Dulk, dr. Wilken Veen en prof. dr. Anton 

Wessels. Elk vanuit een ander gezichtspunt belichten zij de thematiek, waardoor de lezer een 

rijkgeschakeerd beeld krijgt. 

 

Dit is een tekst met een heel eigen karakter. Een opmerkelijke mengeling van persoonlijke herinneringen, 

op degelijk onderzoek gebaseerde beschouwingen over de houding van de kerken tegenover de 

Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, in meer dan één opzicht geëngageerde betogen over de 

verhouding tussen Israel en de Palestijnen en de kerkelijke positiebepaling op dat gebied. Onverbloemde 

(morele) oordelen en afstandelijke analytische inzichten wisselen elkaar voortdurend af. Ik ben er zeer 

door geboeid. 

 

Prof. dr. J.C.H. (Hans) Blom, voormalig directeur van het NIOD 

  

 Over de auteur  

 

Ds. Johan M. Snoek (1920) was van 1958 tot 1969 predikant van de Schotse kerk te Tiberias (Israël), en 

beheerde van 1970 tot 1975 de Israël-desk van de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij publiceerde 

veel over de relaties tussen christenen, joden en palestijnen. Daaronder The Grey Book, een onderzoek 

naar het kerkelijk verzet in Europa en de VS tegen de jodenvervolging. 

 

Klik hieronder voor: 

 

- Inleiding en eerste hoofdstuk   

- Artikel in Trouw over Joodse en Palestijnse tranen 

 

Dit artikel is op maandag, 17 mei 2010 toegevoegd. 
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(logo uitgever Skandalon) 

  
  

Persbericht, 10 mei 2010 

 Kerkelijk verzet tegen de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog veel sterker 
dan vaak aangenomen 

  

Het kerkelijk verzet tegen de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was veel 
sterker dan  

vaak wordt aangenomen. Dit toont ds. Johan M. Snoek aan in zijn boek Joodse en Palestijnse 
tranen.  

De kerken spreken nogal eens vanuit schuldgevoel, waardoor ze te bescheiden zijn over hun 
eigen rol.  

De auteur weerlegt ook de negatieve weergave van het kerkelijk verzet door de 
kerkhistoricus  

Hans Jansen (die in dienst staat van het Simon Wiesenthal instituut). 

 Het boek van Johan M. Snoek wordt 27 mei gepresenteerd in Utrecht. Ds. W.G Sonnenberg,  

lid van het synodebestuur van de PKN zal dan het eerste exemplaar in ontvangst nemen. 

  

Mocht u belangstelling hebben voor een recensie-exemplaar, voor de presentatie of 
voor een  

interview dan kunt u contact opnemen met ondergetekende: info@skandalon.nl of 030-
2218250. 
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Over het boek 

Titel:                    Joodse en Palestijnse tranen 
                              Kerkelijk verzet tegen Auschwitz – Het Israëlisch-Palestijnse conflict 
Uitvoering:         128 pagina’s, paperback 
winkelprijs:         € 12,50 
ISBN:                    978-90-76564-76-0 

Uitgever:             Skandalon, Vught 

  

“Dit is een boek met een heel eigen karakter. Een opmerkelijke mengeling van persoonlijke 
herinneringen, op degelijk onderzoek gebaseerde beschouwingen over de houding van de 
kerken tegenover de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, in meer dan één 
opzicht geëngageerde betogen over de verhouding tussen Israel en de Palestijnen en de 
kerkelijke positiebepaling op dat gebied. Onverbloemde (morele) oordelen en afstandelijke 
analytische inzichten wisselen elkaar voortdurend af. Ik ben er zeer door geboeid.” 
Prof. dr. J.C.H. (Hans) Blom, voormalig directeur van het NIOD. 

  

Over de auteur 

Ds. Johan M. Snoek (1920) weet uit eigen ervaring waarover hij schrijft. Tijdens de oorlog 
was hij actief in het verzet en een uiterst kritisch kerkganger. Van 1958 tot 1969 was hij 
predikant van de Schotse kerk te Tiberias (Israël), en beheerde van 1970 tot 1975 de Israël-
desk van de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij publiceerde veel over de relaties tussen 
christenen, joden en palestijnen. Daaronder The Grey Book, een onderzoek naar het kerkelijk 
verzet in Europa en de VS tegen de jodenvervolging. Ook schreef hij voor de Encyclopedia 
Judaica het lemma Holocaust – Protestant and Greek Orthodox Churches. 

 


