
Tekst die ik ooit gemaakt heb over het wonen in Tiberias - Israel. Jaartal onbekend.  Ws in 1966 als opdracht voor de 

Nederlandse school, waar we tijdens het verlof in Nederland heen gingen (ik was toen 11). Als het later geschreven zou zijn, zou 

ook zeker de zesdaagse oorlog van 1967 genoemd zijn. Ria Snoek - geb 1954  

 
 

T I B E R I A S  -  I S R A Ë L 

 

Steden in de buurt van Tiberias zijn: Nazareth, Kapernaüm, Kana, Magdala (dat is alleen maar een ruïne) en 

Chorazin (opgravingen). Het meer van Galilea (Kinerreth) is 12 x 20 km en 60 m diep, en het ligt 200 m 

onder de zeespiegel,'s Zomers is de warmte gemiddeld 37 g(raden). 

Als je de Jordaan nog nooit gezien hebt, denk je misschien dat het een heel brede rivier is, maar het is maar 

een smal stroompje water. Onder het avondeten zien we soms allemaal lichtjes op het meer. Dat zijn de 

lichtjes van de vissersboten, die gaan vissen.  

Op school: De jongens op school schelden je uit voor Hollandse koe. In het jaar 1966 hadden we op school 

een les over het Christendom. In het leerboek stonden dingen, die niet waar zijn. Mijn vader is met de juf 

gaan praten.  Toen we de les achter de rug hadden, zei de juf, dat de klas een andere kijk op het 

Christendom had gekregen. Met rekenen gebruiken ze in Israel niet het plusteken , mar ze halen er het 

onderste stokje af zodat het geen kruisje meer is. In Israël zijn veel kibboetsim. Daar leven de mensen heel 

anders. Ze eten samen in een grote eetzaal. Als het een grote kibboets is, moeten de mensen dus ver lopen. 

De kinderen slapen volgens leeftijden in tehuizen. 

's Winters is er (in Tiberias) elke Zaterdagavond om half zes een kerkdienst in het Hebreeuws. Soms zijn er 

Joodse gasten. Mensen uit het Hospice (het Schotse Centrum) lezen dan een stuk uit de Bijbel. Elke week 

komen er twee aan de beurt, ook Hans en ik doen mee. Na de preek wordt er gelegenheid gegeven om 

vragen over de preek te stellen. September is de feestmaand in Israël. 

 

Het eerste feest is het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana). Dan eten ze een appel gedoopt in honing. Dat 

betekent:  

een zoet (fijn) jaar toegewenst. 

 

Nr. twee is de grote Verzoendag. waarop de jongens vanaf 13 jaar en de meisjes vanaf 12 jaar een hele dag 

vasten. 

Nr. drie is het Loofhuttenfeest  waarop ze denken aan de 40 jaar  toen ze in de wo est i j n waren,  en ook  

in  hutten  leefden. 

Ria Snoek. 
 


